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Een weekend in Vlissingen

Op 12 september 1998 kwamen in Vlissingen zeventien jongens en elf meisjes bijeen die elkaar dertig
jaar eerder voor het eerst hadden ontmoet, bij de start van hun studie aan het toenmalige NWIT. Het
was een vervolg op de eerste reiinie in Volendam, waar al meteen duidelijk was geworden welk een
prettige herinneringen menigeen bewaart aan die relatief korte periode in Breda. Maar net als in
Volendam ging het in Vlissingen niet uitsluitend om dat verleden. Links en rechts kon je de ietwat
verbaasde opmerking horen dat het even wennen was aan de gezichten en de mensen daarachter,
maar dat het vervolgens leek alsof er inmiddels geen dertig jaren waren verstreken: men pakte de
draad gewoon weer op. Met als resultaat een zeer geanimeerde bijeenkomst.

Die bijeenkomst startte in Grand Café Het
Arsenaal, alwaar koffie en broodjes werden
geserveerd en waar VVV-directeur Jan Jacobs
een korte toespraak hield. En passant meldde
hij dat het management van de naastgelegen
thema-attractie Het Arsenaal had besloten alle
deelnemers gratis toegang te verlenen, hetgeen
uiteraard zeer op prijs werd gesteld. Kijkend
en kletsend baande de groep zich daarop een
weg door de attractie, waarbij enkele dapperen
zich aan de schipbreuk-simulatie waagden.

Het zonnetje deed zijn best

Onder een heerlijk zonnetje toog de groep
vervolgens — met een tussenstop bij Grand
Hotel Arion, om even de kamers te inspecteren
— naar de strandtent Panta Rhei. Daar sloeg
men fluks het drankje achterover dat directeur
Jacobs had aangeboden. Ter plekke kon een
prachtig natuurverschijnsel worden aan-
schouwd: de zon, die tot dan toe vrij spel had
gehad, moest het afleggen tegen een loodgrijze
massa die dreigend en onverbiddelijk naderbij
kwam. Kortom, het ging regenen. Gelukkig
hoefde men slechts duin op, duin af om bij de
bestemming hapklare brok te komen: een over-

dekte barbecue in café-restaurant De Golf-
baan. De spannende wedstrijd die de organisa-
toren hadden voorzien op de minigolfbaan viel
helaas in het water, maar erg veel tranen zullen
daarover niet zijn geplengd.

Wat volgde was een voortdurende innerlijke
strijd, die nog het beste te omschrijven valt met
een parafrase op een nummer van The Clash:
shall I talk or shall I eat? (should I stay or
should I go?, uit de bekende reclamespot).
Staande aan de barbecue, zittend aan tafel,
lopend van de én naar de ander, pratend,
etend en drinkend. En niet te vergeten dansend,
mede dankzij de aanwezigheid in ons midden
van pop-eminentie Stan Rijven, die ons terug-
voerde naar de jaren zestig. We heard the
sweet soul music through the grapevine, said a
little prayer, hit the road (Jack), showed some
respect and that was the way we liked it.
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Stralende gezichten

Bij al deze vreugdevolle momenten moest
evenwel niet worden vergeten dat er ook trieste
zaken waren. Aandacht werd gevraagd voor
het feit dat Jan van het Laar op 24 juni 1997



onverwacht was overleden; hij werd herdacht
met een minuut stilte. En hij zal natuurlijk altijd
in onze herinnering blijven voortleven. Hoezeer
bij dit soort gelegenheden uitersten bij elkaar
kunnen liggen, werd gedemonstreerd met de
daaropvolgende aankondiging dat Kees van Du-
ren jarig was. Waarna er ten slotte nog enige
Phileas Fogg liederen werden aangeheven.

Was het daarmee schluss? Welnee! De hele
meute verplaatste zich naar de hotelbar, waar
een punctuele knaap aanvankelijk weigerde de
reeds vastgesnoerde trossen los te gooien. Na
tussenkomst van zijn superieur ging de kraan
met geestrijk vocht echter vol open. Halverwege
werd afscheid genomen van Annette en Eth, die
hun eigen bed opzochten (naar we mogen aanne-
men). Uiteindelijk vond de hotelknaap het toch
welletjes, waarna een deel van het gezelschap
zich in de nacht begaf, om de stamkroeg van
Ollie te gaan keuren. Aan de klokkende geluiden
te oordelen was daar niets mis mee. In een
winderig, maar droog Vlissingen ging het ander-
half uur later hotelwaarts, alwaar de meesten het
hun toebedeelde bed maar eens gingen beproe-
ven. Niet echter een stuk of wat die hards, van
wie Gertruus nog een fles port onder haar rokken
vandaan toverde. Bovendien schijnt room ser-
vice rond een uur of vijf ’s ochtends ook nog
enkele pilsjes te hebben bezorgd.

De volgende ochtend zag je iedereen zachtjes
naar de ontbijttafel lopen, waar de koffie zo
ongeveer het populairste item was. Maar het
uitzicht vanuit de ontbijtruimte op de rede van
Vlissingen maakte veel goed. Daar viel ove-
rigens de voorbode waar te nemen van het later
die dag losbrekende noodweer, waarvan nader-
hand werd gezegd dat het de ergste wateroverlast
sinds de ramp van ’53 had veroorzaakt. De
relinie had ook geen dag later moeten plaatsvin-

den! Des te meer bewondering kunnen we nu
hebben voor “bikkel” Henk Boer, die zich met
vrouw en kinderen op de aanpalende camping
had geinstalleerd en “een beetje te laat™ vertrok;
de indruk bestaat dat hun tent dit jaar niet meer
droog wordt.

Onvermijdelijk kwam dan toch het moment
waarop men weer afscheid van elkaar moest
nemen. Echter niet nadat iedereen een potje
mosselen van Jacques de mosselman in ont-
vangst had genomen en nadat het hele gezel-
schap op de trappen van het hotel was vereeu-
wigd. Rond half twee ’s middags kon het leven
in Vlissingen zijn gewone gang hernemen.

Virolijk verwonderd kijkend naar de fotografe-
rende Jacques Boonman

Vanaf deze plek willen Jacques, Tineke en Ton
ten slotte iedereen bedanken voor alle hartelijk-
heden waarmee ze zijn bejegend. Rest nog te
melden dat Dirk en Eth het stokje hebben over-
genomen. Over minder dan vijf jaar zullen deze
herauten de trompet blazen, ten teken dat ons
illustere NWIT-jaar zich voor een nieuwe sa-
menkomst dient op te maken. Dus hopelijk tot
ziens!



